
Gert Koese glorieuze overwinnaar op Tarbes 
De 67 jarige Gert is als 16 jarige jongen met de duivensport in aanraking gekomen. Hij ging bij de 
duiven van de vader van zijn vriend Jan Polder kijken en na verloop van tijd is hij toen zelf boven de 
bakkerij van zijn vader met een hokje duiven van diverse liefhebbers begonnen met de duivensport. 
Na verloop van tijd heeft vader Koese de hobby van Gert voortgezet. Vader Izak deed dit met verve 
en was in de toenmalige afdeling C en later afdeling 5 een geduchte concurrent die met de nodige 
eerste prijzen en kampioenschappen aan de haal ging. Nadat vader wegens gezondheidsredenen 
gestopt was met de duivensport was het binnen de familie gedaan met de duivensport. Acht jaar 
geleden ging bij Gert en broer Jaap het bloed weer kriebelen en werd er besloten om als gebr Koese 
weer aan de duivensport mee te doen. De keuze viel op de marathon vluchten en hiertoe werden bij 
de volgend liefhebbers duiven aangeschaft: Verweij-de Haan, Jan Schreurs, Jan Polder, Jellema, Van 
de Velde en Bert Saarloos. Enkele jaren later kochten de broers een perceel grond op de rand van het 
dorp waarop voor beiden een huis en duiven accommodatie werd gebouwd. Vanaf dat moment werd 
er besloten om ieder op eigen naam te gaan vliegen waarbij Jaap zich voornamelijk richt op de ZLU 
vluchten en Gert de NPO vluchten verkiest. Dit seizoen is Gert gestart met 35 koppels op het nest. De 
start was goed maar wat me nu overkomen is was overweldigend. Ik heb “Mirthe” NL 21-1165237 
om 09.24 uur geklokt en toen broer Jaap na ongeveer 20 minuten met de laptop naar me toe kwam 
en zei dat ik nog steeds alleen op de meldlijst stond was dat voor mij ongelofelijk. Later bleek dat zij 
de hoogste snelheid heeft van ruim 5300 duiven.  Mirthe is net als de overige vliegers 10 maart 
gekoppeld en heeft twee jongen groot gebracht. Als voorbereiding heeft zij 8 vluchten gehad 
waaronder drie keer Melun ingekorfd in Hank. Vorig jaar miste zij op Bergerac en dit jaar vloog zij 
prijs op st Vincent. Mirthe werd gekweekt uit de 510 “De gehamerde Bert” van Saarloos. Deze doffer 
is tevens vader van o.a. de 26e nat Bergerac, 71e en 75e nat Agen, 105e nat Perpignan en 242e nat 
Pau. De moeder de 804 “Jade Jelle” is een dochter van “New Jade 3” x  “Dochter Romee” van 
Jellema. De voeding is van Versele Laga daarnaast veel snoepzaad en pinda’s. De pinda’s zijn veruit 
favoriet en ze komen ze gewoon uit mijn zak halen.  Medisch doe ik niet zoveel meer heb bijna alle 
potjes weggegooid en heb dit jaar naast de verplichte paramyxo enting enkel voor het koppelen een 
geeltablet gegeven. Bij thuiskomst van de vlucht zit er Belgasol in het water en de volgende dag 
Turbo desinfect. Ik heb veel plezier in mijn duiven en mijn vrouw merkt weleens op je hebt meer 
aandacht voor je duiven dan voor mij. De gezonde spanning naar een vlucht is geweldig en zeker als 
er dan goede resultaten behaald worden, maar het zit ook weleens tegen en daar moet je ook tegen 
kunnen. Ondanks dat we ieder op eigen naam zijn gaan vliegen hebben we wel een gezamenlijk 
kweek hok en is Jaap degene die de administratie hiervan bijhoud. Het is jammer dat het ledenaantal 
in de sport zo hard terugloopt. Maar door alle computergames en dergelijke zal het niet meevallen 
om de jeugd in de sport geïnteresseerd te krijgen. Gert en Ankie bedankt voor de gastvrijheid en 
hopelijk tot ziens op de feestmiddag in februari. 
 
Kees van den Bos            



 


